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BIA Meetjesland is een feitelijke vereniging 
die ressorteert onder de Belgische v.z.w. 
‘Born in Africa’, en die zich inzet in de ach-
tergestelde buurten (townships) in de Zuid-
Afrikaanse Bitou regio. Dit lovenswaardige 
initiatief blaast dit jaar tien kaarsjes uit en 
dat verdient een gesprek. Waar of niet? Aan 

het woord is de Wachtebeekse voorzitter 
Mario Lampaert, die samen met zijn 

vrouw Brigitte De Smedt, het ‘foun-
ding couple’ is van deze vereni-

ging uit het Meetjesland. 
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Interview

Vooreerst: hoe komen een Wachtebeekse brandweerman en zijn 
vrouw überhaupt terecht in Zuid-Afrika, en richten ze nog een steu-
nende vereniging op ook?
Dat vroegen mensen me vroeger ook vaak. Het antwoord is heel simpel: 
Brigitte en ik waren op reis in Zuid-Afrika, we trokken errond om de cultuur 
en de natuur te leren kennen. En om te zien hoe mensen daar leven. In 2013 
was dat. We waren direct gewonnen voor het land, zo mooi als het was. Maar 
tegelijk natuurlijk, konden we onze ogen ook niet sluiten voor de menselijke 
noden daar, want die zijn er echt niet gering. De Belgische organisatie Born 
In Africa (BIA), bracht ons ook heel veel duiding, en we raakten door dat alles 
zo erg geënthousiasmeerd dat we besloten ook iets in die richting te doen, 
net zoals zij.

En dat is?
Zij formuleren het als volgt, in het Engels: We aim to stimulate social and 
educational development in children who live in poverty, striving to create 
economically self-sustainable adults. En eigenlijk doen wij hetzelfde vanuit 
het Meetjesland, geïnspireerd door de missie en aanpak van BIA. In het Ne-
derlands klinkt dat bij ons als dat we ons voornamelijk inzetten voor educa-
tieve en sociale ondersteuning aan schoolgaande kinderen en jongvolwas-
senen, in verschillende achtergestelde wijken (townships) in de Bitou regio 
(Plettenbergbaai, Zuid-Afrika).

Help me eens, waar ligt dat precies?
Helemaal in het zuiden, tussen Kaapstad en Port Elizabeth. We vliegen 
meestal wel op Johannesburg, vliegen dan met een binnenvlucht verder naar 
George Airport, ongeveer 100 kilometer van onze eindbestemming, Pletten-
berg Bay, vandaan, waar we dan door iemand van de BIA-familie opgehaald 
worden.

Ah, jullie hebben er familie wonen?
Dat ook ja, familie in de zin van onze petekinderen en hun gezin. We zijn 

Het is ook zo mooi om te zien 
hoe die meisjes uit echt 

achtergestelde buurten, met 
de hulp en ondersteuning van 

onze vereniging, echt door 
kunnen groeien in het leven, 

en niet veroordeeld zijn tot de 
status-quo in hun township.  

Tekst: Luc Van de Vijver
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peetouders van twee meisjes, zie je. De oudste 
is ondertussen 19 en zij gaat nu haar tweede 
jaar universiteit opnemen – onderwijs vangt 
hier aan in januari, en niet in september, zoals 
bij ons. Haar zus is 13 en start haar secundair. 
We beschouwen hen na 12 jaar als ware fa-
milie, en hun ouders en siblings ook natuurlijk. 
Dat peetouderschap betekent echt heel veel 
voor ons – en voor hen ook uiteraard! – en 
het ligt mee aan de basis van ons hele Afri-
kaanse verhaal, van bij de aanvang al. Het is 
ook zo mooi om te zien hoe die jongeren uit 
echt achtergestelde buurten, met de hulp en 
ondersteuning van onze vereniging, echt door 
kunnen groeien in het leven, en niet veroor-
deeld zijn tot de status-quo in hun township. 

Jullie steun is heel concreet?
Zeker. Het gaat over bepalende materiële 
omstandigheden: gebouwen, boekentassen, 
kledij, schoolboeken… kortom alles wat met 
educatie en schoolgaan te maken heeft. Het 
is wonder om te zien wat een verschil steun 
ter plaatse maakt. Het maakt echt een we-
reld van verschil. Onze vereniging is actief in 
5 townships, gaande van 600 tot wel 6000 
mensen, en geloof me, de noden zijn nog altijd 
heel groot. In concreto helpen we ongeveer 
400 jongeren bij hun schoolcarrière. Sinds 
de oprichting van BIA (2003) tot op heden zijn 
er graduaats -en universitairs niveau al 127 
afgestudeerd en zijn er op beide niveaus 45 
studenten in de running…Voor zij die hun 
zesde middelbaar halen studeert 95% af op 
ASO-niveau, wat een zeer mooie score is!

Je mag gerust zeggen 
dat 80 % van onze vrije 

tijd naar BIA gaat. 
Maar we doen het van 

harte, en nogmaals, 
binnenkort bij mijn 

pensioen smijten we 
ons nog meer.  
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Vergeef me de vraag en waarschijnlijk praat ik nog vanuit een 
allang achterhaald verleden: voelen jullie nog iets van Apart-
heid?
Helaas, Luc, toch wel. Sinds de dood 
van Nelson Mandela, die echt wonderen 
heeft verricht, is de teneur toch weer licht 
anders. En dat voel je. Verder is het na-
tuurlijk ook zo dat wij blank zijn, en al de 
meisjes en jongens die we helpen zwart. 
Maar daar is dat echt niet te voelen, hoor, 
zoals je misschien zou denken. Integen-
deel. De organisatie Born In Africa wordt 
algemeen au serieus, en wij van BIA Mee
tjesland al evenzeer. Kijk, ons oudste pe-
tekind woont nu weer even bij ons, en zij en wij vinden dat super. Haar 
familie ook. Kleur speelt bij ons en hen geen enkele rol. Wij zijn mensen 
die van elkaar houden. Gewoon.  

Jullie verblijven daar in januari, bewuste keuze?
Het is natuurlijk zo dat de seizoenen gespiegeld liggen aan de onze, en 
dat het hier dus zomer is, met een gezellige 25 tot 30 graden. Verder 
past een bezoek nu ook goed in de opvolging van waar we hier lo-
kaal mee bezig zijn. Gezien het in januari ook de opstart van een nieuw 
schooljaar is, brengt dit voor BIA enorm veel werk met zich mee! 
Binnenkort wordt nog meer mogelijk, want midden dit jaar ga 
ik met pensioen, en dan hebben wij nog meer vrijheid om 
ons in te zetten voor de vereniging.

Het lijkt allemaal veel werk te vragen, heel in-
tens te zijn, of stel ik me dat zo voor?
Nee hoor, het is ook zo. Benefits, sponsoring 
zoeken, eetfestijnen organiseren, Zuid-Afrikaan-
se-wijnverkoop, overleggen en vergaderen, rei-
zen, subsidies proberen te regelen, concreet lo-
kaal de handen uit de mouwen steken: in 2015 
hebben we in Wittedrift een schoolgebouwtje 
helpen bouwen, in 2016 en 2017 meegeholpen 
aan de financiering en afwerking van een Edu-
catief Centrum in Kranshoek, 2018 renovatie 
gedaan van een oud schooltje in Harkerville, en 
ga zo maar door…  Je mag gerust zeggen dat 
80 % van onze vrije tijd naar BIA gaat. Maar we 
doen het van harte, en nogmaals, binnenkort 
bij mijn pensioen smijten we ons nog meer.

Maar extra hulp blijft welkom?
Uiteraard. We hebben nu al een zeer actieve 
kernploeg, die voor ons echt noodzakelijk en on-
dersteunend is, met daarnaast ook enkele sympa-

thisanten, die we altijd om bijstand kunnen vragen. Daar mogen mensen 
zich ook voor opgeven, graag zelfs. En wie financieel een steentje wil 
bijdragen, kan dat zeker ook. BIA draait voornamelijk op fondswerving, 

sponsoring, giften en dus ook nog een 
klein stukje subsidie. Wij werken ge-
durende het jaar ook graag samen met 
scholen, verenigingen, clubs, name it… 
Een andere grote hulp voor Born in Africa 
is dat we steeds op zoek zijn naar nieuwe 
peetouders die een kind willen steunen. 
Het bedrag is 300 euro per jaar en dan 
krijg je 3 keer per jaar persoonlijke infor-
matie van je eigen petekind. Dankzij jouw 
individuele steun krijgt je petekind een 

uniform, gaat het op kamp en op educatieve uitstapjes, krijgt persoonlij-
ke begeleiding en neemt deel aan de naschoolse activiteiten zoals com-
puterklassen, huiswerkbegeleiding, leren zwemmen, … Laat het dus 
duidelijk zijn: iedereen die betrokken wil worden, is van harte welkom! 
Neem gerust een kijkje op onze website:
www.borninafrica.org of www.biameetjesland.be

Veel succes nog!
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